Een Kleine Filosofie
van de Vereniging

Men kan zich verenigen in het privé met
een huwelijk, in de arbeid met een arbeids-
contract, in de politiek met een politieke
partij en in de geest met een religie. Maar
wat is nu eigenlijk de filosofie van al die
vereniging? Hoe zijn die verenigingen
zelf weer verenigd als één cultuur, wat
weerhoudt ons en verwart ons in het ons
verenigen en is er zoiets als een algemene
orde van vereniging? Of wat is het belang
van het persoonlijke tegenover het onper-
soonlijke in vereniging, over welke normen
en waarden hebben we het, wat is de theorie
en wat is de praktijk? Hoe hangt het allemaal
samen en hoe laat zich dat politiek vertalen?
Dit betoog biedt een korte samenhangende
visie, een filosofie van vereniging als de
oplossing voor dit complexe probleem.
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